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Artikel 24-25 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Bord met stiften / papier met pennen voor het woordweb uit de startopdracht.  

• Vellen papier en pennen voor vraag 5.  

• Pen en papier voor de elf uit de slotopdracht.  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Efeze 4:17-32 en Efeze 5 

✓ Leviticus 19 

✓ Johannes 16:5-15 

✓ Galaten 5 

✓ Jakobus 2 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 24-25 

✓ Heidelbergse Catechismus zondag 20 en 32-33  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 25:2 

✓ Psalm 51:6 

✓ Psalm 143:10 

✓ Psalm 119:3 en 9  

✓ Psalm 1:1 

✓ O Heil’ge Geest Die levend maakt  

✓ Geest van hierboven  

✓ Neem mijn leven  

✓ Laat mij zijn een instrument  

✓ Create in me a clean heart  

• Gebedspunten:  

✓ Loof de Heere om Wie Hij is: Vader, Zoon en Heilige Geest.  

✓ Dank God dat ook de heiliging van Hem komt. Bid om een heilig leven in Zijn dienst.  

✓ Vraag de Heilige Geest om je hart en leven te vernieuwen.  
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Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Wat is het werk van God de Heilige Geest?  

2. Wat betekent de heiliging en wat is het verband met de rechtvaardiging?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Lees en bespreek dit voorbeeld van het werk van de Heilige Geest:  

Een predikant schreef eens over de gave van de Heilige Geest: “Er is een klein meisje dat 

buiten koude handjes gekregen heeft. De moeder blaast erop en het kind merkt: mijn 

vingers worden warm. De moeder haalt de warmte als het ware uit haar binnenste en door 

haar adem geeft ze die aan haar kind door. Zo komt de Geest van Jezus uit het binnenste, 

uit het hart van God, en maakt ons hart warm.” 

Wat vind je van dit beeld? 

Zoek Johannes 20:22 op. Stel je voor dat jij een van de discipelen bent. Wat gebeurt 

er met je? Wat zie je? Wat voel je? 

• Lees en bespreek dit voorbeeld over de betekenis van heilig:  

Vanwege de grote drukte op de snelwegen in Nederland heeft de overheid besloten dat de 

vluchtstrook tijdens de spitsuren op sommige trajecten als rijstrook mag worden gebruikt. 

Toen dit plan bekend werd gemaakt, werd iemand van Veilig Verkeer Nederland gevraagd 

wat zijn mening daarover was. Hij vond dit geen goed idee en zou het betreuren als dit 

besluit werd genomen. “Als we dit gaan doen, is de vluchtstrook niet meer heilig”, zei hij. 

In de Bijbel betekent heilig: anders, afgescheiden van de rest voor een ander doel. 

Gebruikt deze medewerker van Veilig Verkeerd Nederland het woord ‘heilig’ op de 

juiste manier? Waarom wel/niet? 

 

 

Achtergrondinformatie – bij de artikelen   

Wij geloven dat dit waarachtig geloof (…) hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens 

(artikel 24).  

Hier hebben wij een geode omschrijving van de heiligmaking: het proces van vernieuwing dat 

Christus door Zijn Geest in ons volvoert, waarvan het begin de wedergeboorte is (dan worden 

we van dood levens gemaakt), maar waarvan de voortgang bestaat in de dagelijkse bekering, 

en waarvan het einde pas de heerlijkmaking ná dit leven is (vergelijk Romeinen 7:24).  

 

Daarom is het zover vandaar … (artikel 24).  

Dit is een antwoord op de lastering van sommigen die zeggen: Maar is deze leer van de 

onverdiende rechtvaardiging, waarvoor we niets behoeven te doen, niet te goedkoop, 

schadelijk zelfs? Waar blijven de bekering en de goede werken?  

 

Voorts (…), zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop (artikel 24). 

Men zou de vraag kunnen stellen: Worden wij vóór onze wedergeboorte alleen door het geloof 

gerechtvaardigd, en ná onze wedergeboorte wellicht door het geloof én onze heiligmaking 

samen? Het antwoord is dat zelfs de beste bekeerden in dit leven nooit zover kunnen komen 

dat zij met hun ene been op Christus steunen en met hun andere been op hun bekering. 
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Waarom dat zo is, zegt het laatste deel van artikel 24. In de rechtvaardiging en in de 

heiligmaking blijven wij aangewezen op het sola gratia (alleen door genade).  

 

De ceremonieën en figuren der wet (artikel 25).  

De hele dienst van God was onder het Oude Testament gehuld in schaduwen. De ceremonie 

van de besnijdenis moet ophouden, zie Galaten 5:2. Ten aanzien van het strenge onderscheid 

tussen reine en onreine dieren verklaart God: “Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet 

gemeen maken.” (Handelingen 10:15). De tempel en de dienst daarin, zou nauwkeurig door 

God beschreven, moet worden weggedaan, zie Johannes 4:20-26. Dat Christus de vervulling 

van de wet is, komt nergens duidelijker naar voren dan in Mattheüs 27:51.  

 

Nochtans blijft ons de waarheid en de substandtie daarvan in Christus Jezus (artikel 25).  

Het Nieuwe Testament is niet een verarming, maar een verrijking. Het oude kan juist weg, 

omdat het nieuwe gekomen is. Voorbeeld: voor dat het huis gereed is, is alle aandacht gericht 

op de bouwtekening, waarop het huis staat afgebeeld alsof het al klaar was. Als het huis er 

zelf is, mag de tekening verdwijnen (zie Hebreeën 8:13).  

En nu? Wij hébben een grote Priester over het huis van God (Hebreeën 10:21). Wij hébben 

een altaar (Hebreeën 13:10). Ons Pascha is geslacht (1 Korinthe 5:7). In Christus blijft de 

waarheid en de substantie.   

 

Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten (artikel 25).  

Omdat wij:  

a. In de wet en de profeten leren kennen wat Gods wil is. Zo met name de Tien Geboden. 

Ook het Oude Testament hebben wij nodig om ons leven te reguleren tot Gods eer.  

b. In de wet en de profeten leren kennen wat Gods Evangelie is. Het Oude Testament is 

vol van Christus. Zo hebben wij het Oude Testament nodig om ons in het Evangelie te 

bevestigen. Vergelijk vraag en antwoord 19 van de Catechismus.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

-   

 

Stelling  

Het is waar dat rechtvaardiging iets is wat ik krijg. Maar als je zegt dat geloof iets is wat je 

moet doen, klopt dat toch niet helemaal. Ook geloof is een gave van God. Je wordt zowel bij 

de rechtvaardiging als bij het geloven betrokken, het gaat helemaal om jou. Maar het is de 

Heere Die het werkt, terwijl jij erbij ingeschakeld wordt.  

 

1.   

Exodus 15:11; God is verheerlijkt in heiligheid. Niemand is met Hem te vergelijken. Hij is het 

meest heilig.  

Exodus 20:11; De sabbatdag is door God geheiligd, apart gezet, toegewijd aan Hem.  

Exodus 25:8; De plaats waar God wil wonen wordt een heiligdom genoemd. Alles wat bij de 

Heere hoort, is heilig.  
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Leviticus 19:2; Omdat God heilig is, moeten ook wij heilig zijn en heilig leven. Daarvoor geeft 

de Heere Zijn wetten.  

1 Petrus 2:9; Door genade is een christen onderdeel van Gods heilige volk geworden. Hij 

hoort helemaal bij God en daarom is hij heilig. Zo mag hij in deze wereld getuigen van God 

en in Zijn dienst staan.  

Openbaring 5:8; God is heilig en wordt aanbeden. Dat gebeurt in de hemel in alle 

volmaaktheid. Je leest hier ook over de gebeden van de heiligen, dat zijn de gelovigen op 

aarde. Hun gebeden worden tot voor Gods troon gebracht.  

 

2. Heiligheid en zonde gaan niet samen. Als mensen zijn wij zondig en daarmee niet heilig. 

Maar door genade kunnen wij weer heilig worden.  

 

3.  

a. Wedergeboorte, vernieuwing, verlossing.  

b. Bij het geloof horen de goede werken. Wie gelooft, wil uit dankbaarheid tot eer van de 

Heere leven. Echt geloof kan daarom niet werkeloos zijn. Jakobus zegt dit in zijn brief 

heel stellig. Hij zegt dat hij uit de werken het geloof kan laten zien en dat geloof zonder 

werken dood is.  

c. Alleen een goede boom kan goede vruchten voort brengen. Zo kun je pas goede werken 

doen als je leven vernieuwd is.  

d. Je wordt niet behouden omdat je zulke goede werken doet. Daar kun je nooit op 

bouwen. Zalig wordt je door het geloof in de Heere Jezus. Als je zou vertrouwen op je 

goede werken, zou je altijd twijfelen omdat ook onze goede werken met zonden bevlekt 

zijn. Maar als je vertrouwt op de Heere Jezus, dan mag je zeker weten.  

 

Stelling  

Het is waar dat de Heilige Geest de heiliging in je werkt en dat je daardoor het goede gaat 

willen en doen, maar dat wil niet zeggen dat je de heiliging zélf uitwerkt. Nee, het is God Die 

dit in je doet. Hij verandert je hart en maakt je steeds weer nieuw.  

   

4.   

a. Persoonlijk 

b. Het gevaar is dat je niet op de Heere vertrouwt maar op je eigen werken.  

  

5.   

Oude mens: heidenen – zinloos denken – verduisterd in het verstand – vervreemd van het 

leven uit God – onwetend – verhard hart – ongevoelig – losbandig – onrein – gaat te gronde – 

bitterheid, toorn, woede, geschreeuw en laster.  

Nieuwe mens:  heeft Christus leren kennen – is door Hem onderwezen – legt de oude mens 

af – vernieuwd in de geest van het denken – bekleedt met de nieuwe mens, naar Gods beeld, 

in ware gerechtigheid en heiligheid – spreekt de waarheid en legt de leugen af – wordt boos 

maar zondigt niet – laat de zon niet onder gaan over de boosheid - geeft de duivel geen plaats 

– niet stelen maar goed doen met je handen – delen met wie gebrek heeft – geen vuile taal 
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maar goede woorden – bedroef de Geest niet – is verzegeld met de Geest – vriendelijk en 

barmhartig – vergeeft elkaar.  

 

Stelling  

Het leven van de heiliging is een leven vol strijd omdat de zonde in mij en in de wereld steeds 

weer de kop opsteekt en me verleidt. Daartegen heb ik mijn leven lang te strijden, met de hulp 

van de Heilige Geest.  

Of jongeren dit leven kennen is afhankelijk van de vraag of ze in geloof met God leven. Pas 

ervoor op dat het spreken over de heiliging niet tot wetticisme verwordt.  

 

6. Om heilig te leven, daarnaar te jagen – dat is: ermee bezig zijn, ernaar streven – omdat 

zonder zo’n leven je voor God niet kunt bestaan. Het is de hoge roeping van een christen 

om heilig te leven. Dat is de Heere waard! 

 

7.   

a. Persoonlijk 

b. Persoonlijk 

c. Persoonlijk 

d. Je moet de Heere Jezus kennen als je Zaligmaker. Je moet bekeerd zijn en in Hem 

geloven. Dan zul je Hem kunnen en willen ontmoeten. Dan verlang je naar het moment 

om voor eeuwig zonder zonde met Hem te leven, om Hem groot te maken en te prijzen 

voor Wie Hij is en wat Hij heeft gegeven!  

  

Slotopdracht 

-  


